
 Liturgie voor de dienst op 3 september 2023. 
 

Na orgelspel, welkom en mededelingen wordt de kaars 
aangestoken als teken van Gods licht in ons midden. 
 
Lied 105 vers 1 en 2.  (gemeente gaat staan) 
 
Groet 
V: de Heer zij met U   
G: ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
V: o God, wees aanwezig 
G: waar mensen samenkomen om U te zoeken 
V: roep uw Naam uit in dit uur 
G: open onze ogen en laat ons zien wie Gij zijt! 
V: o Heer! Hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 
Lied 105 vers 3 (gemeente gaat zitten) 
 

Smeekgebed en/of Kyrië 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in Zijn 
Schepping en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft 
geen einde! 



Wij roepen U aan voor al het kwaad en al de nood in Uw 
schepping. 
Voor al die mensen van wie het hart en de ziel geschonden is 
door wat er in Uw schepping gebeurt: hevige branden, 
adembenemende watermassa’s, verwoestende winden, 
verzengende zon.  
Wij willen onze ogen niet sluiten voor wat wij zien: mensen zo 
verdoofd door wat er gebeurd is, geen toekomst meer zien, niet 
weten waar te beginnen, omdat heel hun leven, heel hun 
bestaan is vernietigd. 
En wij bidden tezamen: Heer ontferm U. 
 
Wij roepen U aan voor al die kinderen die geboren worden waar 
mensen worden vervolgd en opgesloten in werkkampen omdat 
zij anders denken, anders geloven, anders leven dan de 
machthebbers voor ogen staat. 
Kinderen die geboren worden waar oorlog is, waar mensen 
moeten vluchten omdat er geen bestaanszekerheid is waar zij 
wonen en zich moeten verspreiden over uw schepping, alles 
achterlatend waar zij eerst over droomden. 
En wij bidden U tezamen: Heer ontferm U. 
 
Wij roepen U voor onszelf en elkaar. Dat al deze nood, dat al dit 
kwaad ons niet verlamd en er voor zorgt dat wij hieraan voorbij 
gaan leven. 
Dat wij ons blijven richten op Jezus, Uw zoon, en zo op U en in 
dit spoor blijven verder gaan, het kwaad blijven bestrijden, de 
nood blijven lenigen en zo het goede dat U ons geeft handen en 
voeten en stem geven. 

En wij bidden tezamen: Heer ontferm U. 
 
Hoor ons, nu wij samen onze hoop, ons vertrouwen klank en 
kleur geven. 
Dit bid ik U in Jezus naam. Amen. 



Lied 107 vers 1 en 2. 
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Eeuwige God, 
U belijden wij als de kracht van ons leven.  
Daarom vragen wij U: laat ons voortdurend gericht zijn op wat 
past bij U, wat strookt met Uw wil, heel maken wat gebroken is. 
Help ons daar ernst mee te maken, niet alleen met woorden 
maar bovenal door goed te doen en te leven in Uw Geest.  
Open ons hart voor Uw Woord en zet ons op het spoor van 
Jezus, uw betrouwbare Getuige, die ons voorgaat naar U. 
Amen. 
 
Lied  316 vers 1 en 4. 
 
Schriftlezing: Mattheus 17 vers 14 - 20.  
Gebrek aan geloof  
14 Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, 
kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn 
knieën viel  
15 en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij 
is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in 
het vuur of in het water.  
16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij  
konden hem niet genezen.’  
17 Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig 
en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven?  
Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij 
Me.’  
18 Daarop sprak Jezus de demon streng toe.  



Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was 
hij genezen.  
19 Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen 
ze Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 
20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. 
Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een 
mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je 
van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. 
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel en aansluitend zingen we  
Lied 894 (op melodie van Lied 968). 
 
Voorbeden, na stil gebed afgesloten met het Onze 
Vader  
 
Lied  422 

Wegzending en zegen 
V: Zegen van Sint Patrick  
(na in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) 
G: 3x A-men 
 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Bij de uitgang wordt de collecte gehouden 

 


